Orde van dienst voor zondag 7 juli 2024
Voorganger:  Ds. Rianne van der Nagel-Meter
Organist: Dinie Jager-Raven

Doorstroomdienst met:
Meike Lozeman, Esther van Bokhorst,
Vera van ‘'t Klooster en Vera van Hierden.

Welkom door de ouderling van dienst

Openingslied Psalm 139:1,2en 8

Bemoediging en groet door predikant

Zingen: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ NLB 218:1,3,4en5
Gebed
Lied: ‘Kom tot de Vader’ Opwekking 599

Moment met de kinderen
De kinderen van groep 1-3 gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Psalm 1 (Bijbel in Gewone Taal) door Vera van Hierden

Twee manieren van leven

Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.

Als slechte mensen spotten met God,

doet hij niet mee.

Maar hij is blij met de wet van de Heer.

Daar is hij dag en nacht mee bezig.

Het gaat altijd goed met hem.

Hij lijkt op een boom aan het water.
De boom geeft vruchten,

ieder jaar opnieuw,

en zijn bladeren blijven altijd groen.

Met slechte mensen gaat het heel anders.
Zij zullen verdwijnen,

zoals stof dat wegwaait in de wind.

Als God rechtspreekt,

blijft er niets van hen over.

Ze horen niet bij het volk van God.

De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil.
Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.



Zingen: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’ Hemelhoog 494 (2x)

Lezing: Lucas 9: 46-48 (Bijbel in Gewone Taal) door Esther van Bokhorst

Jezus vertelt wie echt belangrijk is

De leerlingen hadden een discussie over wie de belangrijkste leerling was. Jezus wist dat ze
zich daar druk om maakten. Hij haalde er een kind bij en zette het naast zich. Toen zei hij: ‘Als
je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals
voor zo’n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En
wat je voor mij doet, dat doe je ook voor God, die mij gestuurd heeft. Weet je wie van jullie
echt belangrijk is? Dat is degene die zichzelf het minst belangrijk vindt.’

Overweging

Lied: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ Opwekking 518

Doorstroommoment - voor de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst / basisschool
(door Sebastiaan van Montfrans)

Zingen: De God van de vrede (Opwekking 746) (staande)

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen
op alle wegen die je zult gaan

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen
bij zon en bij regen zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw, die met je meegaat
jou nooit alleen laat, want Hij is trouw
Ontvang nu de vrede en de genade,

van God onze Vader, zo zegent Hij jou

Generatie-gebed (Vera, met moeder Marleen en opa)

Collectemoment

Aankondiging activiteiten ‘Fijne zomer zondag’

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de kleinsten kunnen uit de créche gehaald
worden.

Slotlied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ NLB 416: 1,2 en 4

Zegen



